
 

Op 30 maart hielden we onze vastendag.  

We startten de dag met onze koffiestop.  

Heel wat ouders genoten van een kopje koffie en deden een duit in het zakje.  

De kinderen van 5A zorgden voor een sfeervolle viering in de kerk.  

Daarna aten we samen ons sober maal: een ovenkoek met soep of melk.  

En om onze dag af te sluiten gingen we op sponsortocht.  

De zon was van de partij en het stappen was best lastig.  

We dachten dan ook aan de kinderen in Niger die elke dag in de warmte op 
stap moeten om water. 

Al onze inspanningen brachten 1522.76 euro op!  

Van harte dank aan iedereen.   
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Ik ben heel onlangs teruggekeerd uit Niger...dankzij JULLIE inzet, heb ik 

verschillende projecten kunnen realiseren! 
 

Een nomandengroep stelde mij de vraag of het mogelijk was om ezelskarren te 
krijgen zodat het waterhalen iets makkelijker zou worden. 

Zo'n kar vervoert 20 waterbidons per tocht, als ze doorreizen worden deze 
karren gevuld met hun huishoudelijk materiaal en als iemand te ziek is, 
dient de ezelskar als vervoermiddel om de zieke naar een hospitaal te 

brengen in de stad Agadez. 
 

Dit leek mij een mooi project en dus liet ik enkele karren maken, die ze 
dan ®®n voor ®®n konden afhalen. 

Ik ontmoette de groep later nog eens en de mensen waren heel heel tevreden! 
 

In het broussedorp Erssesseran ontmoette ik een jonge en heel enthousiaste 
schooldirecteur. Echter, hij had een groot probleem...omdat de school geen 
toegang had tot water, haakten reeds meerdere kinderen af...ze kwamen niet 

meer naar school en dat vond hij een jammerlijke evolutie... 
De scholen in Niger zijn 'verplicht' om een middagmaal klaar te maken voor 
de leerlingen...maar vermits het water zo veraf is, kon de school niet 

altijd waarmaken en vermits het zo warm is, moeten de kinderen regelmatig 
kunnen drinken! 

Zijn vraag om hulp was dus echt wel terecht want de school verlaten omwille 
van een watertekort is toch echt t® jammer... 

 
Vermits ik in het dorp was begonnen met het zoeken naar water, het graven 
van een waterput om daarna ook een waterbassin te bouwen in het dorp, vroeg 

hij mij of ik de school ook kon voorzien van water...dankzij jullie 
geldinzameling van vorig jaar kon ik een afsplitsing van het water 

realiseren en op die manier ook een bassin voor de school laten vollopen 
met water! 

Een succes dus...die dankzij jullie school kon gerealiseerd worden! 
Ik stuur jullie (in enkele mails) foto's door...ze spreken voor zich!  

Ann Grymonprez 


